
11. Middellandse zee  

Mid-del-land-se zee sou-ve-nir van een zo-mer,  

en-kel al het woord is als wijn op de tong! 

Mid-del-land-se zee, wie haar kent wordt een dro-mer, 

die nog nooit vol-doen-de haar char-me be-zong! 

alten          Dui-zend keer . . . . . . . . . 

sopranen                       Dui-zend keer 

kan dit lied al ge-zon-gen zijn, 

alten          maar ik leer . . . . . . . . . . 

sopranen                       maar ik leer  

van de wind soms een nieuw re-frein. 

alten          En steeds weer. . . . . . . . . . 

sopranen                       En steeds weer  

geeft de zee mij het tem-po aan,  

in een rit-me dat blijft be-ko-ren,  

zo lang er licht is van zon en maan.  

sopranen   O-ver-al in Eu-ro-pa’s zuiden, 

               van Gi-bral-tar tot bij Ca-pri, 

alten           Com-po-ne-ren na-tuur-ge-lui-den steeds op-  

                nieuw de-ze me-lo-die, 

sopranen    De na-tuur schrijft met ve-le han-den en de  

                zee dient als blau-we inkt. 

Het pa-pier zijn de wit-te stran-den waar ik kon le-zen 

hoe dit wijs-je klinkt. 
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sopranen  ‘kHeb dit lied-je niet zelf ver-zon-nen  

               'tis ge-von-den daar aan de kust. 

alten         Waar het zen-gen van dui-zend zon-nen  

               door de gol-ven weer wordt ge-blust. 

sopranen   Waar de tekst mij is toe-ge-flui-sterd  

               door het lo-ver van een pla-taan. 

Ie-der-een die aan-dach-tig lui-stert  

kan zon-der moei-te de-ze taal ver-staan.  
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♫♫♫  Muzikaal intermezzo 
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